
Boeken 

 
De afgelopen jaren heb ik heel veel boeken gelezen en gekocht. Daar zitten boeken bij waarvan ik 
denk dat het meerwaarde heeft als meerdere mensen deze boeken lezen. Daarom wil ik hieronder 
een lijst zetten die mensen inspireren om meer te gaan lezen en daardoor anders in het leven te 
kunnen gaan staan. 
De lijst is in willekeurige volgorde.  
Als je meer wil weten van een boek, dan is Google je beste vriend. 
 
 

 Alle boeken van Hans Peter Roel, onder meer het boek KI 

 Tijn Touber, onder meer Timebender 

 Janosh, God ontmoet God 

 Robert Bridgeman, 2044 

 Ferry Zandvliet, Souvenirs 

 Alle boeken van Annemarie Postma, onder meer De helende kracht van acceptatie 

 Van klacht naar kans van Juriaan Galavazi, dit is een heel goed boek met veel handvatten om 
jezelf beter te leren kennen 

 Boeken van Krishnamurti 

 Boeken van Dalai Lama 

 Mariette Keulemans, Zwaaien naar jezelf  

 W.A.H. Mulder-Schalekamp, onder meer EMED 

 Alle boeken van Christina von Dreien 

 Hans Stolp 

 M.C. van der Bruggen, het sprookje van de dood 

 Eckhart Tolle, onder meer de Kracht van het NU 

 Ronald Jan Heijn, HB een nieuwe tijd breekt aan 

 Een cursus in Wonderen 

 Glennon Doyle, Ongetemd leven 

 Conny Coppen, De Tao van Gezondheid 

 Rosemary Altea, Stemmen van de overzijde 

 Jelle Hermus, Leven met de Wind mee 

 Wiggert Meerman, Op zoek naar antwoorden 

 Anita Moorjani, Ik moest eerst doodgaan om mezelf te genezen 

 Aljacha Schwarz en Ronald Schweppe, De 7 geheimen van de schildpad 

 Susan Smit, De wijsheid van de heks 

 Dianne Robbins, Berichten uit de holle aarde 

 Master your Mindset, Michael Pilarczyk 

 Neale Donald Walsch, boeken over gesprekken met God 

 Karel Wellinghoff De Wouden van Wutan 
 
Als je zelf wil graag schrijven zijn de boeken van Christine de Vries een aanrader 

 De herberg, schrijfretraite  

 Dagboek als spiegel 
 

 


