Stoppen met alles wat je niet bent

Stop met je best doen....... Je hoeft “het” alleen maar te doen (wat “het” ook is).

Je best doen kost veel te veel inspanning en energie en het is niet nodig, want die wie jij bent is al
grandioos.

Ongeacht wat je kunt, doet, hebt, of wat anderen van jou vinden.

Dus stop met lief, goed of aardig gevonden te willen worden door anderen.

Jij bent grandioos, jij bent Liefde, jij bent Licht (volmaakt Goddelijke Bewustzijn)
en jij bent het waard dat jij van jouw Zelf houdt.

Wie wijst wie nou af, als je niet van je zelf houdt?

Grenzen trekken naar anderen (wie dat ook zijn) is een daad van Liefde voor jouw Zelf.
Jij bent primair verantwoordelijk voor jouw Zelf.

En anderen zijn primair verantwoordelijk voor henzelf.

Jij bent een soeverein autonoom individu.

En voor jezelf zorgen wil niet zeggen een ander laten vallen.

Help een ander uitsluitend als hij/zij erom vraagt en doe het met Liefde.

Niet vanuit boosheid en verbittering.......

Is er boosheid of ergernis naar die ander, vergeef die persoon hij/zij weet/wist kan/kon op dat
moment niet beter.

En vergeef ook jezelf voor het geloven en leven in de illusie van het slachtoffer.......

Stap weer bewust in de Grote Schepper die jij bent en creéer bewust een andere toekomst.

Vindt niemand zielig, zie in iedereen zijn/haar kracht.

Die kracht die ook in jou is en waarin wij allemaal één zijn.

De kracht die je wellicht niet gelijk ziet bij anderen maar wees je ervan bewust dat deze er wel
degelijk is



