
Bedenk dat een ander anders is 
 
Dit is een uitdrukking die ik laatst van iemand hoorde 
En hoe waar is dit! 
 
Iedereen is anders, denkt anders, voelt iets anders dan jij 
Een ander is gewoon een ander, net als jij voor de ander bent 
En zo kan je dus niet voor een ander denken of weten wat hij/zij voelt 
 
Maar je ziet toch wat hij/zij denkt…..nee, dat weet je niet 
Tenzij je het navraagt 
Al lijkt het zo duidelijk te zijn, je weet het niet 
 
Iedereen is anders, dat is het mooie aan deze wereld 
Zoveel verschillende mensen en ideeën 
En tegelijkertijd willen we op elkaar lijken of juist tegenover gesteld zijn aan elkaar 
 
Die is niet goed, die is geweldig 
Je hoort het om je heen en misschien zeg je het zelf ook wel 
Maar wat is goed…voor de één is dit goed en voor de ander dat 
En wie bepaalt of iets goed is voor jou of voor de ander? 
 
Iedereen is anders, en dat is maar goed ook 
Zo krijg je diversiteit in de wereld 
Vele denkbeelden, wat is goed en wat is fout…. 
 
Wat is de waarheid, en wiens waarheid is echt…. 
Het enige wat waar is, is dat alles energie is 
De mens, de gebouwen, de dieren, de natuur, alles 
 
Alles leeft in verbinding, door de energie, met elkaar 
Hoe je de ander ook veroordeelt, niet mag, haat of liefhebt 
Je bent verbonden met de ander, hoe anders hij/zij ook is 
 
 


