
Nachtgedachten 
 
Het is nog vroeg en donker 
Klaar wakker en nog moe 
Gedachten waren rond en rond 
 
De maan zit achter de wolken en geeft geen licht 
De rust is nog aanwezig 
De dag nog niet 
 
Bomen in het donker gehuld 
De vogels nog stil en in slaap 
De dag is nog niet begonnen 
 
Stil is de wereld  
De snelweg niet 
Auto’s razen voorbij  
 
Een vroege brommer maakt veel geluid 
Een hond blaft in de verte 
De nacht duurt voort 
 
In de stilte gaan mijn gedachten 
Overal heen, geen logica in het zicht 
Niets vergeten, overal om denken 
 
Opstaan, een beker koffie 
De laptop en maar even naar Facebook 
Wat later is schrijven wat me boeit 
 
 

 


