
Voor mezelf gaan staan 
 
Schilderen met felle kleuren, geen voorstelling, alleen gevoel 
Uit mijn denkhoofd en in mijn gevoel 
Een aantal minuten alleen ik, mijn gevoel en de radio hard aan 
 
Verf, nog meer verf en nog dikker de verf op het doek 
Het mag, het hoeft niet meer een veegje te zijn 
Een klodder mag ook 
 
Als het doek moet drogen gaat mijn denkhoofd weer aan 
Het mag, het is al een tijdje rustig daar binnen 
Het voelde als vrijheid en kind mogen zijn 
 
Nu komt de criticus voorbij….het lijkt nergens op, wat is dat nou 
Ook dat mag, het is allemaal goed 
De kleuren lachen me toe en maken me vrolijk 
 
Als ik zo naar het doek kijk realiseer ik me dat ik mezelf toelaat 
Het kleine meisje wat mag schilderen en mag kliederen met verf 
Ik mag het luchtig houden en lachen om mezelf, degene die al die gedachten heeft 
 
Dit besef geeft tranen, als ik om mezelf mag lachen dan voel ik me bang 
Bang om uitgelachen te worden en niet serieus genomen worden 
Het kleine meisje voelt zich gezien, maar niet veilig voor de woorden die komen 
 
Vanaf vandaag ga ik voor mezelf en mijn kleine meisje staan 
Ze mag nu genieten van het kliederen met verf,  
Genieten van het niet hoeven kleuren tussen de lijntjes 
 
Gewoon kind zijn met mij als haar handen die leiden naar mooie ontdekkingen 
Samen op pad, voor het eerst in al die jaren 
SAMEN 
 
 
 


