
Camper vrijheid  
Ik stoei nogal eens met vrijheid….het woord maar ook de betekenis en vooral wat betekent vrijheid 
voor mij. Ik weet dat het, voor mij, heel belangrijk is. Het geeft me energie en vrijheid laat me voelen 
dat ik leef. 
Vakantie was/is voor mij even weg van de waan van de dag, even een andere omgeving en ander 
bed. 
Bijna altijd huren we een huisje of een paar dagen in een hotel/B&B, dus alle spullen gaan mee. Het 
eten is dan net als thuis, af en toe uit eten maar dat doen we thuis ook. 
Niet altijd samen met mijn man, maar ook regelmatig ga ik alleen een aantal dagen/weken van huis 
weg. Even uit de drukte, de herrie en de onrustige omgeving. 
Deze vakanties zijn heerlijk en het gevoel van vrijheid is aanwezig. 
Afgelopen voorjaar hadden we het plan om eens naar een camper te kijken. Iedereen roept erover 
dat dit echt een vrijheidsgevoel geeft. 
 
Na wat overwegingen toch eerst maar gehuurd want als het niets is….. 
Eind september was het zover….we gingen met de volgeladen auto naar Drenthe alwaar we de 
camper gehuurd hadden. 
Alles overgepakt en op weg naar eerste camping, even verderop om te wennen en te kijken hoe alles 
werkt. 
Ik ga niet de hele vakantie beschrijven, daar heb ik al een blog aan gewijd. 
 
Wat ik hier wil beschrijven is de vrijheid die zo anders is dan als je op één plek bent en dan wel met 
de auto op pad gaat maar dan toch steeds terug naar de ‘slaapplek’. 
Voordelen van de camper: 

 Je hebt alles bij je 

 Je bent mobiel en bij een buscamper kan je overal gewoon parkeren 

 Je kan naar toilet of even wat eten of drinken pakken, even parkeren en hup weer verder 

 Je kan net zolang ergens blijven tot je er klaar bent 

 Bij slecht weer rij je net zolang tot het droog en mooi weer wordt 

 Als het regent kan je heerlijk droog (bij de kachel) binnen zitten 

 De stoelen zijn zoveel beter dan in de meeste huisjes 

 Je hebt een vast bed dus slapen gaat prima 

 Koelkast, (chemisch)toilet en douche is aanwezig 

 Koken kan met twee pitten, heerlijke eenpansmaaltijden zijn goed mogelijk 

 Je vergeet niets mee te nemen voor onderweg 

 Je zit hoog dus veel overzicht en je ziet zoveel meer dan in personen auto 

 Al is het 13 graden toch buiten koffie drinken en ontbijten, genieten van de omgeving. 

 Etc 
 
Nadelen zijn er ook maar die vallen weg tegen alle voordelen. Natuurlijk is het klein en je kan niet 
makkelijk langs elkaar heen lopen, samen in het keukentje lukt niet. Maar is dat erg….nee, en het 
went heel snel. 
 
Het gevoel van vrijheid zit vooral in het kunnen gaan en staan waar je wilt. Wil je naar Duitsland dan 
rij je erheen, wordt het toch Spanje….geen probleem mits je voldoende tijd hebt natuurlijk. 
Maar Nederland is ook geweldig om te rijden en te zien. 
Wil je elke dag verder, prima maar wil je een week ergens blijven ook prima. 
Dat is leven, dat is vrijheid…..doen waar je zin in hebt, waar je blij van wordt en zo krijg je een boost 
aan energie en voel je je happy. 
 



Weer thuis gekomen voelde het huis groot maar beklemmend aan, net een te strakke jas. De eerste 
dagen hebben we vooral buiten gehuisd, in de buitenkamer of op terras. Met 13 graden ga je thuis 
niet buiten zitten, wel een jas aan maar bij de camper doe je dat wel en het is niet koud. Terwijl ik 
het altijd koud heb, heb ik tijdens de vakantie het, bijna, nooit koud gehad. 
 
Conclusie 
Natuurlijk hebben we het met het weer getroffen en we hebben geen tegenslagen gehad. Budget 
technisch is het niet op te brengen om dit zeer regelmatig te gaan doen. 
Maar….wat ik ontdekt heb dat ik meer reislustig ben dan ik dacht, al vind ik het allemaal erg 
spannend. 
Maar het overheersende gevoel van vrijheid is, voor ons, de reden om te sparen om dit meer te 
kunnen gaan doen. 
En wie weet als we met pensioen zijn….. 
 
 
 
 

 
 


