
Wat gebeurt er als je televisie kijkt  
 
Televisie kijken, films en series kijken via een streamingdienst 
Het is ontspannend of toch niet? 
Tijdens het kijken word je ‘gebombardeerd’ met vaak lage trillingen en indrukken 
 
Bijna alles wat je ziet zit een bedoeling achter, het kan reclame zijn 
Maar vaker iets wat je ‘moet/hoort’ te doen 
En je wordt geïndoctrineerd met de inzichten waarvan ze het belangrijk vinden dat je die boodschap 
meekrijgt  
 
Tussen de regels door krijg je veel meer boodschappen mee dan je beseft 
En zolang je je daar bewust van bent en het ziet, is het een soort grappig hoeveel ze je door de keel 
willen duwen 
Maar als je gelooft wat je ziet en je je daar geen vragen bij stelt…dan is het een ander verhaal 
 
Dan word je een ‘puppet’ waar de touwtjes, ongemerkt, strak worden getrokken 
Als je gelooft wat de media, de tv regisseurs, de schrijvers en de acteurs je voorspiegelen, dan krijg je 
een vertekend beeld van de wereld 
Het lijkt altijd vredig zoals het afloopt maar onderhand krijg jij, in je onderbewuste, veel 
boodschappen mee 
 
De vaak wrede actiefilms vertellen hoe gevaarlijk de wereld is en hoeveel ‘slechteriken’ er zijn 
De ziekenhuis series vertellen hoeveel mensen er ziek worden en hoe dit geromantiseerd wordt 
zodat je denkt dat iedereen weer beter wordt 
De sciencefiction films en series lijken een fantasie beeld te geven maar wie weet hoe waar dit is 
 
In bijna alle films en series zitten verborgen boodschappen waarvan ze willen dat wij ze niet bewust 
meekrijgen maar wel dat we er naar gaan leven 
Bijvoorbeeld series waar een gevaarlijke ziekte heerst en iedereen mondkapjes draagt en afstand 
houdt 
Verwijzingen naar duistere praktijken in de vorm van een komische film bijvoorbeeld The Adams 
Family en de films van Disney. 
Star Wars en dat soort films worden aangeprezen voor hun fantasie maar is dit niet de waarheid in 
een ander jasje gestoken? 
 
Zo is het maar net of je je kostbare tijd wil verspillen aan verborgen boodschappen  
Tevens is ook zo dat je niet ontspant van televisie kijken, dat lijkt zo omdat je niet na hoeft te denken 
en rustig kan zitten 
Maar doordat er zoveel prikkels binnen komen is het juist inspannend om te kijken 
 
Maar wat dan wel….een ommetje in de avond, een boek lezen, wat schilderen of samen eens 
gewoon praten 
Ik weet het, ik ben ook maar een mens en ik kijk ook tv of series op streamingdienst want soms kan 
of wil je niets meer en even je hoofd op standje niets. 
Dat geeft ook niets, niets is een mens vreemd, maar weet wat er gebeurd via dit scherm en wat je 
binnen krijgt.  


