Afscheid

Ik zit in de tuin en word ‘overvallen’ van het gevoel afscheid te moeten nemen....van wat, van wie?
Kijkend naar de roze, witte, gele en rode bloemenzee om me heen peins ik wat verder
Afscheid wat is dat eigenlijk

Afscheid is verder gaan, niet vergeten maar wel vergeven

De bloemen nemen afscheid als ze dood gaan, maar de kleur en geur blijven in de herinnering
Bomen gaan bloeien, krijgen blad en groeien, in de herfst valt het blad en neemt de boom afscheid
van de seizoenen

ledereen neemt in zijn of haar leven afscheid van mensen, dieren, omgeving en situaties

Soms is dit (erg) pijnlijk en soms met opluchting

Wat nu in me opkomt is een overheersend gevoel van afscheid van deze wereld, van wat er nu is
Niet dat ik het plan heb om zelf afscheid te nemen maar er komt een immense verandering
Wat en hoe, geen idee

Het gaat op een manier dat iedereen met schok afscheid moet nemen van zijn/haar vertrouwde
wereld(beeld)

Alles gaat op z’n kop terwijl de natuur niet veranderd, hooguit verbeterd en schoner zal worden
Grote veranderingen die mensen eerst niet kunnen bevatten en sommigen nooit zullen kunnen
bevatten

Het gevoel van afscheid komt dichterbij, het wordt sterker voor mij
Diepgaand, leven veranderend en tot in je ziel voelend
Soms voelt het onheilspellend, soms vredig, soms onrustig, soms komt er ineens innerlijke rust

Het gaat om een afscheid van je huidige leven, het leven wat sommigen nu geweldig vinden
Bij anderen wringt het wat en voelen aan dat het niet is waarvoor je hier op aarde bent
Ben je er klaar voor, of geeft het je een onrustig, angstig gevoel?

Als je er klaar voor bent, zal je alsnog een schokgolf voelen, het is groter dan iedereen
verwacht/denkt

Het wordt groots, meer dan iemand nu kan beseffen

Je wordt omringd door gelijkgestemden, je wordt geleid door het Universum

Je bent niet alleen, we zijn All-één

Als je angstig bent, je wil verstoppen zodat je het niet ziet....het gaat je niet meer lukken
Ga op onderzoek naar wat er momenteel allemaal speelt

Ga lezen, ga informeren bij anderen, praat met mensen die ‘anders’ denken

Of je doet niets en dat is ook goed!

Het afscheid is niet, dat je zomaar afscheid van je geliefden, je familie en je gezin moet nemen
Het gaat niet om dat mensen overlijden door een oorlog of iets dergelijks

Waar het om gaat is je levensdoel, waarvoor ben jij hier op aarde?

Wees niet angstig door mijn woorden, wat er ook gebeurd, hoe jij ook reageert, het is goed!



